Hoe heb je de opstart beleefd?

“Ik wilde ondernemen en omdat ik niet wilde blijven dromen ben ik
‘gesprongen’. Al heel snel ben ik gaan beseffen welke gouden kooi
ik had verlaten en wat ondernemen in realiteit betekent.”

“Ik had een sterke ervaring in marketing & sales, maar van een
productieomgeving en chocolade kende ik niets. Het heeft dan
ook lang geduurd eer ik het bedrijf helemaal in de hand had. De
eerste twee jaren heb ik heel wat tijd in de productie doorgebracht
gecombineerd met een avondopleiding ‘chocolatier’. Ik vind het
immers belangrijk dat ik weet waarover ik spreek met klanten en
personeel.”

“Daarnaast kwamen er ook een aantal zaken aan het licht die niet
helemaal duidelijk waren voér de overname. Zo moesten de ren-
tabiliteit en de productie efficiéntie bijgestuurd worden. Ook de
omzet moest substantieel omhoog. Het was met andere woorden
heftig en ik ben toch wel even kopje onder gegaan. Ondernemen
geeft je de vrijheid zelf de krijtlijnen uit te zetten, maar betekent
ook zelf de gevolgen en risico’s ervan te dragen. Daarbij heb ik
geleerd dat je niet alles alleen kan. Het is belangrijk de juiste
mensen te zoeken die je kunnen bijstaan. De beste adviseurs zijn
diegenen die niet voor jou vissen maar die je ‘leren’ vissen."

Is je leven erg veranderd na het opstarten van je
zaak?

“Sinds ik ondernemer ben, is mijn gevoel van veiligheid veranderd.
Je hebt de vrijheid om elke dag weer je eigen keuzes te maken,
maar je draagt daar ook de consequenties van. Je staat daar des te
meer bij stil als dit gepaard gaat met grote investeringen.
Ondernemen kan hard zijn, maar kan tegelijkertijd ook ontzettend
veel voldoening geven: al het harde werk en het wakker liggen van
de mogelijke consequenties, zijn vruchten begint af te werpen en
je je doelstellingen realiseert.”



